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V A N  D E  V O O R Z I T T E R  

Beste Vrienden, 

Het einde van 2023 is alweer in zicht. Velen maken zich op voor een verdiend kerstverlof. Prioriteit 

bij familie en naasten. Gezelligheid rond kerst en oud en nieuw. Anderen moeten werken en/of zor-

gen voor onze veiligheid, dichtbij huis of elders op deze wereld. Dat er veel is om voor vechten is wel 

duidelijk als we zien wat er gaande is in de Oekraïne, het Midden-Oosten en dan niet te  

vergeten de rampen als gevolg van klimaatverandering.  

 

2023 was het eerste jaar na de reünie en zonder coronabeperkingen. Een jaar dat voor het  

bestuur maar ook de brigade voelde als een nieuwe start. Naast de reünie kon weer ingestoken 

worden op andere (saamhorigheids)activiteiten. 

 

Het bestuur en de brigade hebben elkaar afgelopen jaar weer in de armen gesloten en gezocht naar 

de verbinding en mogelijkheden van ‘’samen dingen doen’’. De brigade heeft alle activiteiten van de 

VRB gefaciliteerd, wat de kosten voor ons allen tot het minimum beperkt heeft.  

Het credo van de VRB voor 2023; ’Voor, door en met de brigade’ is wat mij betreft goed uit de verf 

gekomen.  

 

Het bestuur kijkt terug op mooie momenten zoals een goed bezochte ALV in zowel Assen als 

Schaarsbergen, een waardige en saamhorige Sunset March, de Nederlandse Veteranendag  

waarbij wij liepen als een cohort Rode Baretten. En zo kan ik wel doorgaan. Op 19 december wordt 

er nog een mooie saamhorigheidsactiviteit georganiseerd is Assen. Lees daarvoor de  

website, Facebook of uw mail en kom naar Assen! Ik hoop u hier nog te treffen. 

 

De verbinding is ook gezocht met de andere (veteranen)verenigingen (VVGJ, BOSS, VOGJ en van 

Heutz) van de brigade. Conclusie was; laten we zoeken naar de momenten en activiteiten waar we 

samen op kunnen marcheren. Samen werken aan esprit de corps met de brigade. Met de  

brigade is onlangs gesproken en voor 2024 gaan we samen verder uitwerken op welke wijze de  

Veteranendag, Market Garden en de nieuwe brigadejaardag een gezamenlijke activiteit kunnen 

worden. 

 

Mooie vooruitzichten en het jaarplan 2024 staat al aardig in de steigers. De lat ligt hoog, maar dat 

kan niet zonder uw hulp (hierbij doel ik op commissieleden). Blijf de website, Facebook, etc. volgen. 

 

Beste vrienden en vriendinnen, fijne Kerst en een gezond en succesvol 2024 

toegewenst voor u en uw dierbaren. Het bestuur hoopt u in groten getale te 

zien op de nieuw– en voorjaarsactiviteit van 2024. Tijdens deze activiteit zal 

ook de algemene ledenvergadering gehouden worden. Houd daarom de  

Website, Facebook en uw mailbox in de gaten. 

 

Met VRB groet,  

Nico Geerts 

https://www.vriendenrodebaret.nl/ 

media@vriendenrodebaret.nl  

‘ N E C  T E M E R E ,  

N E C  T I M I D E ’  

N O C H   

R O E K E L O O S ,  

N O C H   

V R E E S A C H T I G !   

‘ E L K E  M O M E N T  

E L K E  M I S S I E ’  

mailto:media@vriendenrodebaret.nl
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Beste Vrienden van de Rode Baret, 

 

Zo tegen het eind van het jaar blikken we traditioneel 

allemaal even terug op het afgelopen jaar. Over alle 

mooie dingen die we gedaan hebben, avonturen en 

andere belevenissen, maar denken we ook terug aan 

de dingen die we beter hadden willen doen en aan de 

mensen die ons ontvallen zijn of tegenslag gehad heb-

ben. Een goed moment om, zoals onze eerdere  

geestelijk herder van onze brigade altijd zei, even te 

mijmeren. 

 

Natuurlijk denk je dan aan alle inzetten in en buiten 

Nederland, van Irak en Roemenië tot Curaçao, aan de 

mooie oefeningen in onder meer Oostenrijk, Zweden, 

Griekenland, Suriname, Texas. Bijna te veel om op te 

noemen. Aan de intensieve samenwerkingen met DHC, 

KCT, 12CAB en onze mensen bij DSK. De  

ondersteuning vanuit Denemarken in het NMI-traject. 

Tegelijk denk ik aan alle moeilijke stappen die we sa-

men hebben moeten zetten in de transitie van de  

11e Brigade, maar die nu wel resultaat beginnen op te 

leveren, en aan de moeilijke discussies over de tekorten aan personeel en hoe we die moeten opvangen. 

 

Maar ik denk ook aan een aantal mooie, speciale momenten. Een daarvan was afgelopen augustus toen ik voor het laatst in de deur 

van een C-130 stond boven de Ginkel, gereed voor sprong. Natuurlijk denk je dan aan het offer dat zo velen in die dagen brachten 

voor onze vrijheid en dat we dat misschien zelf ook ooit moeten doen als er een beroep op ons gedaan wordt. Met de heftige oorlog in 

de Oekraïne is dat zelfs in Europa niet eens zo ondenkbaar meer. Maar ik dacht ook aan al die tienduizenden mensen die stonden te 

kijken, die eigenlijk zo ook lieten zien hoe groot ons draagvlak is in de maatschappij. Dat hun draagvlak zich ook vertaalt in meer geld 

voor Defensie en dat we daar de zo broodnodige reparaties eindelijk mee kunnen starten. 

 

In mijn mijmeringen kom ik ook langs de samenwerking met al onze ondersteunende verenigingen, waaronder uiteraard de VRB. Hoe 

mooi is het te ervaren hoe we kunnen leunen op de steun van onze oudgedienden. Dan gaat het over grote en kleine dingen, over 

belangstelling voor de ontwikkelingen binnen de brigade waar wij dan weer vol passie over staan te vertellen. Over ervaringen uit het 

verleden die helpen jonge collega’s beeld te geven bij het grootschalig conflict. Over onderlinge vriendschappen, over de helpende 

hand reiken in de organisatie van evenementen en zelfs bij staftrainingen. Dan zie en voel je de onderlinge verbondenheid, dan voel je 

de echte kracht van Rode Baretten. En onze gezamenlijke ideeën voor mooie activiteiten in 2024 wijzen erop dat die kracht ook een  

rooskleurige toekomst kent.  

 

Ik moet ook zeker denken aan al die momenten dat ik rode baretten heb  

mogen geven aan geslaagde cursisten VAKOL en AMOL. Bij ieder zag ik de 

trots uit hun ogen stralen, overigens ook bij hun thuisfront. Stuk voor stuk 

allemaal mensen die klaar staan om het beste uit zichzelf te halen, om de 

beste versie van zichzelf te worden. Op en top klaar om samen onze  

kernwaarden in te vullen, klaar om opgenomen te worden in die warme  

familie van Rode Baretten. Laten we onszelf gelukkig prijzen dat er nog 

steeds veel mensen deel willen uitmaken van de familie die wij zijn en mee 

willen gaan in datgene waar wij voor staan:  

 

   Elk Moment, Elke Missie. 

 

Een bijzondere was de Ere rode baret die ik heb mogen uitreiken. Deze  

uitreiking stond daarmee ook in het teken van alle mensen, rode  

baretdragend of niet, die zich continu inzetten voor deze prachtige brigade, 

voor Nederland en deze familie van mensen die het beste uit zichzelf willen 

halen en tegelijk iets willen bijdragen aan iets groter is dan henzelf. Deze  

momenten maken mij een bijzonder trotse commandant. 

 

Er is nog veel te mijmeren, om terug te kijken naar bijzondere jaren waarin we corona achter ons lieten.  

Rusland de Oekraïne binnen viel en Hamas Israël aanviel. Wereldschokkende en -veranderende  

gebeurtenissen die direct of indirect onze brigade geraakt hebben. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken, om vooruit te kijken. 

Nieuwe uitdagingen die op het pad van onze brigade komen en die we vol vertrouwen tegemoet gaan. Zelf ga ik ook een uitdaging aan 

samen met een flink aantal collega’s vanuit onze brigade: de NAVO-missie in Irak. Ik moet daarom in januari afscheid van u allen gaan 

nemen. Ik heb ervan genoten u overal te mogen ontmoeten, heb veel plezier gehad, maar bovenal was het voor mij een eer om uw 

commandant te mogen zijn en deze brigade te mogen dienen. Dat betekent ook dat er een opvolger komt.  
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Een opvolger in wie ik alle vertrouwen heb, die het Rode bloed in de aderen heeft kloppen, ervaring in, met, en om de brigade heen 

heeft en onze brigade in de komende jaren de toekomst in gaat leiden naar nieuwe  

successen. 

 

Ik wens u en uw geliefden alle geluk, voorspoed en een goed gezondheid toe. Mijmer, kijk vooruit en blijf genieten.  

 
 
Met vriendelijke groet, 

Brigade-generaal drs. L.A.W. (Cas) Schreurs  

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “7 December” 

Voor het eerst sinds COVID was het voor oud Rode  

Baretten weer mogelijk om deel te nemen aan de  

herdenking van Market Garden op de Ginkelse Heide. 

De VRB had van C-11 Luchtmobiele Brigade het  

verzoek gekregen om deze dag voor hen die deel wilde 

nemen te faciliteren. Er werd door flink veel Rode  

Baretten gereageerd en ingeschreven. Helaas moesten 

door omstandigheden een aantal zich ook weer  

terugtrekken, maar bleven toch een kleine  

40 personen over die hier graag gebruik van wilden 

maken.  

 

Om 08:10 uur stonden de eerste deelnemers al in de 

Valk om onder het genot van een kop koffie met cake een lupa in ontvangst te nemen. De bus die ons naar de hei zou brengen stond 

op de verkeerde locatie, maar we konden gelukkig instappen bij het Ere-Escorte van de Britse 16 Air Assault Brigade. Nadat we bij 

“Juffrouw Tok” uit waren gestapt, ging ieder zijns weegs om van deze dag te genieten.  

 

De herdenking was mooi en waardig en verschillende sprekers brachten 

ieder op eigen wijze een eerbetoon aan de aanwezige  

veteranen en hun “Brothers in Arms” die om  verschillende redenen niet 

meer aanwezig konden zijn. Velen omdat ze het hoogste offer hadden  

gebracht voor onze vrijheid. De brief van een moeder aan haar “para” zoon 

en zijn antwoord daarop werd door C-16 AASLT Brig voorgelezen en maakte 

veel indruk. Hij stierf op 17 september tijdens de eerste uren van Market 

Garden. 

 

 

H E R D E N K I N G  M A R K E T  G A R D E N  1 6  S E P T E M B E R  2 0 2 3  
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De internationale paradroppings ter afsluiting van de oefening Falcon Leap werden door  

duizenden ogen bekeken. Ook de Air Assaultactie van Apaches, Chinooks en een Cougar was 

voor het duizendkoppige publiek goed te volgen.  

Uiteindelijk bracht de bus ons weer terug naar de 

Valk en ging iedere deelnemer  

tevreden naar huis. De brigade en het  

bestuur van de VRB gaan evalueren of en hoe we 

deze dag in 2024 kunnen  

faciliteren. 

C O N C E P T  A C T I V I T E I T E N  J A A R P L A N  V R B  2 0 2 4  

 Maand Activiteit Locatie organisatie status 

Jan nieuwjaarsreceptie volgt VRB OVB 

Mrt ALV 14 c.q. 21 mrt Schaarsbergen/Assen VRB Gepland 

Mrt Bezoek DHC Gilze Rijen VRB Planning 

April Battlefield tour Assen VRB/BOSS 

 (kol de Jong, gids) 

OVB 

Mei Sunset March 

3 mei 

Nijmegen VRB, LMB Gepland 

Juni Nederlandse  

Veteranendag 

29 juni 

Den Haag LMB, VRB, BOSS, VVGJ, 

RVH 

Gepland 

juli Brigade week/ 

Jaar/sportdag LMB 

1 t/m 7 juli 

Schaarsbergen 

  

  

VRB/LMB 

  

LMB/VRB 

OVB 

Sept Market Garden 

21 sep 

Ginkelse Heide LMB, VRB, regimenten 

en RBR 

Gepland 

Okt/nov Paintball   volgt OVB 

dec         

(Onder Voorbehoud) 



 

 

Dit jaar werd er voor het eerst een herdenking gehouden voor de gevallenen van 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) “7 December”.  

Deze herdenking vond plaats in Schaarsbergen tijdens de brigadejaardag. Tijdens de herdenking werd door C-11 LMB en andere 

sprekers op indrukwekkende wijze stilgestaan bij de Rode Baretten die het hoogste offer hebben gebracht. Door de stadsdichter 

van Arnhem, Jesse Laport, werd een gedicht voorgedragen dat hij speciaal voor de brigade en deze herdenking heeft geschreven.  

Dit gedicht willen we jullie niet onthouden, omdat het precies weergeeft waar de brigade voor staat! 

 

Er is maar zoveel dat je ziet 

maar nog veel meer zie je niet 

 

Achter een boom schuilt een zaadje 

achter een mens schuilt een kind 

wie zoekt naar hoe het einde 

die ontdekt hoe iets begint 

 

Achter vrede schuilt een strijd 

achter opbouw staan ruïnes 

achter strijders staat een training 

achter oorlog een machine 

 

Er is maar zoveel dat je ziet 

maar nog veel meer zie je niet 

 

Want dat is niet voor éénieder 

niet voor alle mensen weggelegd 

waar de één iets niet te zien hoeft 

heeft een ander zich op toegelegd 

 

Waar een prijs is waren offers 

waar het goed gaat is gestreden 

als een oorlog stopt door vrede 

zijn daar mensen overleden 

 

Ze waren toegewijd en trots 

werden hard werden veelzijdig 

hadden veerkracht, bleven sterk 

waren klaar en waren strijdig 

 

Laat dat in hoofden leven 

laat dat alle mensen weten 

dat wat achter vrede schuilt 

dat men dat niet mag vergeten 

 

Expeditionaire macht op pad 

Elk Moment en Elke Missie 

altijd met Dutch Approach 

en al het ander met permissie 

 

Er is maar zoveel dat je ziet 

maar nog veel meer zie je niet 

dat is de boodschap voor de burger 

die van vrijheden geniet. 

 

- Jesse Laport, 14 juli 2023 
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Geachte (oud) collegae, 

Op donderdag 19-10-2023 is de Draagploeg Veteranen Luchtmobiel Brigade (DVLMB) weer samengekomen voor een oefenavond.  

Hierin werden de aangeleerde skills en drills met betrekking tot het schouderen, het vouwen van de 

Nederlandse vlag en het ter aarde bestellen van een kist in een scenario beoefend. 

De draagploeg is uniek in de krijgsmacht. Deze bestaat uit een mix van actief dienende en veteranen, 

die gezamenlijk tot doel hebben om in voorkomend geval een luchtmobiele veteraan, ongeacht  

wapen of dienstvak, de laatste eer te bewijzen. 

De organisatie is zo opgezet dat bij een overlijden de draagploeg een coördinator contact laat maken 

met de uitvaartverzorger. Deze coördinator neemt alle speciale wensen van de luchtmobiele veteraan 

in ogenschouw en zal met de commandant draagploeg e.e.a. minutieus voorbereiden. Bij de  

uitvoering zal de draagploeg, in DT en veteranentenue, met de rode baret als verbindende factor, de 

uitvaart begeleiden. Wij zijn geoefend in het uithalen van de kist uit de auto, het schouderen, indra-

gen van de kist in een aula, de vlag vouwen, dodenwake uitbrengen en het ter grave brengen van een 

overledene. 

De draagploeg is een zeer gemotiveerde club, die 1 x per maand op de Oranjekazerne traint. Alle 

wapens en dienstvakken zijn hier vertegenwoordigd, variërend in leeftijd, rangen en standen. Mocht 

dit je aanspreken, of wil je een keer (vrijblijvend) komen kijken, mail dan naar 

11LMB.Veteranenzaken@mindef.nl 

Als u in de (hopelijk nog verre) toekomst gebruik wil maken van de draagploeg, laat het dan weten  

via uw uitvaartverzekering, uw handleiding nabestaanden, of via uw naasten.  

 

Met respectvolle groeten,  

Draagploeg Veteranen Luchtmobiele Brigade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D R A A G P L O E G  V E T E R A N E N  L U C H T M O B I E L E  B R I G A D E   

N I E U W E  S I T E  V E T E R A N E N S H O P  

De Veteranenshop is in opzet aangepast en het is nu ook mogelijk om VRB gerelateerde artikelen te kopen. Deze artikelen op de 

site hebben tijdens de laatste reünie flink aftrek gevonden en daarom hebben wij het verzoek gedaan om dit ook on-line mogelijk 

te maken. Dat is gelukt! Klik hiervoor op de onderstaande link: 

https://veteranenshop.nl/partners/vrienden-rode-baret/ 

Voor overige artikelen kijk op: 

https://veteranenshop.nl/ 

https://veteranenshop.nl/partners/vrienden-rode-baret/
https://veteranenshop.nl


 

 

Een dag van samenwerking en kennisoverdracht voor vertegenwoordigers van het hoofdkwartier van de brigade. Samen met Vrienden 

van de Rode Baret werd kennis en ervaringen gedeeld die van belang is voor het operationeel gereed maken van de  

Luchtmobiele Brigade. Dit met een speciale focus op het verdiepen van het Air Manoeuvre concept. 

 

 

De sessie werd verrijkt door de bijdragen van ervaren 

(soms meer dan 30 jaar) oud- en actieve LMB’ers, 

wiens deelname aan operaties zoals Gainful Sword 

en de LMB niveau-6 oefening in Hongarije  

onschatbare inzichten boden. Belangrijke thema's 

zoals stafplanning en voorbereidingen voor Allied 

Response Force (ARF) 2027 kwamen uitgebreid aan 

bod. Deze discussies boden een unieke kans om 

lessen uit het verleden te verbinden met onze huidige 

en toekomstige plannen. 

 

 

 

 

 

De interactie ging verder tijdens de afsluitende borrel, waar de informele setting de kennisoverdracht verder bevorderde en de kracht 

van onze samenwerking onderstreepte. Deze sessie een belangrijke stap richting toekomstige evenementen en initiatieven. Het credo 

van de Vrienden van de Rode Baret - "Voor, door en met de brigade" - weerspiegelt perfect de geest van deze productieve dag. 

 

Gehouden in de sfeervolle Echo's Schaarsbergen, was deze bijeenkomst een toonbeeld van hoe we samen onze brigade en onze  

organisaties kunnen versterken. Dit vormt een inspiratiebron voor ons allemaal om voort te bouwen op deze kennis en ervaringen voor 

een nog sterkere toekomst.  

I N S P I R E R E N D E  W E I T E R B I L D U N G S S E S S I E  V A N  D E   

S T A F  L U C H T M O B I E L E  B R I G A D E  
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Op 19 december organiseert de vereniging Vrienden van de Rode Baret in samenwerking met  

13 Infbat AASLT RSPB en de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers een lezing van  

luitenant-generaal Matthijssen over de periode van januari 2022 tot januari 2023, waarin hij Force 

Commander was van de VN-missie MINUSMA in Mali. Hij voerde daarbij het bevel over bijna 14.000 

militairen uit 60 landen. De lezing staat open voor kaderleden van 13 Infbat AASLT RSPB,  

kaderleden van de op de JWF-kazerne gelegerde eenheden, leden van de BOSS en leden van de 

VRB.  

Tot 11 december kan je inschrijven. Volg onderstaande link! 

Lezing MINUSMA door Lt-gen Matthijssen | vriendenrodebaret 

 

https://www.vriendenrodebaret.nl/lezing-minusma-door-lt-gen-matthijssen


 

 

W A A R  K O M T  D E  N I E U W E  K A Z E R N E ?  
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Het Rijk, Provincie, gemeentes Arnhem en Ede , komen er niet uit. Waar een nieuw te bouwen kazernecomplex moet komen is nog altijd 

niet helder. 

In ‘’de Gelderlander’’ van 18 november jongstleden staat een artikel over de keuzes die men heeft om een kazerne voor de  

Luchtmobiele Brigade te bouwen of de huidige Oranjekazerne, Groot Heidekamp, Klein Heidekamp en Duivelsberg te renoveren.  

Defensie heeft als voorkeur een nieuw te bouwen kazerne op het landbouwgebied op vliegbasis Deelen, maar hier stuit men op  

bezwaren van gemeente, milieu- en natuurbewegingen. Dit houdt in dat het langdurige procedures kunnen worden.  

De Oranjekazerne in zijn geheel bevat veel oudere, zelfs monumentale gebouwen. Deze gebouwen bestaan weliswaar over 300 jaren 

nog, maar erg gebruiksvriendelijk en effectief zijn ze niet. De Oranjekazerne is gebouwd op 200 hectaren. De gebouwen op de kazerne 

zijn niet milieuvriendelijk en sterk verouderd omdat Defensie zelf het onderhoud heeft laten verslonzen. De Oranjekazerne heeft, in de 

vorm van de Duivelsberg, echter wel enige unieke gebouwen zoals de munitiebunkers waar een zonering op zit. De zonering betekent 

dat men er (zware)munitie mag opslaan. Is men de zonering kwijt, dan is men die mogelijkheid tot opslag kwijt. Maar de kazerne ligt 

eigenlijk midden in een natura 2000 gebied. Dus aan de eisen van een munitiecomplex voldoet men niet. 

Defensie wil wel graag de locatie in Schaarbergen behouden 

De kazerne ligt naast een militair oefenterrein en een schietbaan. Voor de Luchtmobiele Brigade is vliegbasis Deelen weer van groot 

belang. Hier kunnen de helikopters gebruikt worden. Vliegbasis Deelen is ook een vliegveld waar een C-130 kan landen. Dus voor het 

ophalen van materiaal en para’s ideaal. 

Maar de natuurgebieden in de buurt van de Oranjekazerne en vliegbasis Deelen zijn de Hoge Veluwe, het Deelerwoud en de  

Kemperheide. De natuur staat de laatste tijd heel hoog op de agenda.  

De ‘’nieuw’’ te bouwen kazerne op vliegbasis Deelen heeft de voorkeur van Defensie. Deze kazerne wordt toekomstbestendig gebouwd 

op 100 hectare grond die nu gebruikt wordt als landbouwgrond. Hier is nog eens 75 hectare grond extra beschikbaar voor een nieuw 

oefenterrein en munitieopslag. Deze kazerne wordt dan volgens de laatste technieken gebouwd. Veel zelfopwekkende energie door  

waterpompen, zonnepanelen, gebruik van aardwarmte en veel minder gebruik van energie door ledverlichting. Men kan ook veel  

effectiever bouwen door de hoogte of de diepte in te gaan. Men heeft dus minder oppervlakte nodig. Eigenlijk veel milieuvriendelijker 

dan de ‘’oude’’ Oranjekazerne. 

De gemeente en de provincie vinden dat er meer studie gepleegd moet worden naar de gevolgen voor de omgeving en natuur. Dat is 

allemaal vrij laat. Of heeft Defensie hun voorkeur nog niet aangegeven? Dat weten we niet. 

Een feit is dat we nog wel minstens 15 tot 20 jaren op de Oranjekazerne blijven. Een beslissing is op korte termijn niet te verwachten. 

Voordat alle bezwaarprocedures en juridische exercities achter de rug zijn en dan nog moet gaan bouwen kunt u begrijpen dat het een 

tijd gaat duren. 

Dan is er nog de vraag wat duurder is. Een nieuw te bouwen kazerne of renoveren van de Oranjekazerne, Groot Heidekamp, Klein  

Heidekamp of de Duivelsberg. Wanneer we gaan renoveren moet alles vernieuwd worden. Gebouwen, riolering, elektriciteit, vastgoed , 

wegen etc. etc. 

1 januari 2024 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Dit houdt in dat men op of naast de hoge Veluwe 31% minder stikstof uit 

mag stoten. Het bouwen wordt er dus ook niet eenvoudiger op. 

De regering kan altijd de beslissing nemen zonder naar de  

gemeente of provincie te luisteren. Maar de vraag is of men dat 

wil. 

U ziet, in een notendop het verhaal over de ‘’toekomst’’ van de 

kazernes in Schaarbergen. 

 


